
Lezing door Frans Deuring over zijn missie in Afghanistan 
 
Mijn naan is Frans Deuring. Ik ben 37 jaar werkzaam bij de Koninklijke 
Marechaussee. In de periode augustus 2005 tot maart 2006 ben ik een half jaar in 
Afghanistan geweest. In het kader van vrede ben ik met 120 militairen uitgezonden 
als Provinciaal Reconstructie Team 5 naar de provincie Baghlan.  
 
Samen met vijf collegae was het onze taak om de lokale politie op te leiden en het 
adviseren van de politie. De politie bestond uit naar Nederlandse begrippen uit 
gemeentepolitie en de verkeerspolitie. Het ontwikkelde lesprogramma bestond uit 
verkeer, EHBO, aanhouden en zelfverdediging. Via een fotopresentatie hoop ik u 
een sfeerbeeld te geven van de omstandigheden in Afghanistan en onder welke 
omstandigheden de politie daar hun werkzaamheden moest verrichten.  
 
Groet,  
Frans  
 


